
In de collectie van het Onderwijsmuseum 

bevinden zich een fotoalbum en houten doos 

met glasnegatieven van de Rotterdamsche

Vacantieschool. Deze zorgde ervoor dat vanaf 

omstreeks 1920 ‘bleekneusjes’ uit Rotterdam 

even de gezonde zeelucht konden inademen.

Aanvankelijk waren dat nog daguitjes. Zij 

vertrokken dan ’s morgens met de stoomboot 

vanaf de Boompjes om daar in de avond om 

vijf uur weer af te meren. De kinderen, onder 

begeleiding van onderwijzend personeel en 

kwekelingen, brachten de dag door met spelletjes 

en strandvermaak in de gezonde zeelucht.

Sommigen gingen twee of drie weken lang vijf 

dagen in de week op en neer tussen Rotterdam 

en Hoek van Holland. De kosten bedroegen 

omstreeks 1930 ongeveer een gulden per dag, 

maar daarvoor zat je dan vier uur op de boot en

kreeg je een flesje melk met rietje uitgereikt. Brood

namen zij van huis mee. Ouders met een smalle

beurs betaalden enkel de administratiekosten.

De Rotterdamsche Vakantieschool



Een moeder laat haar kind inschrijven

De boot gereed voor vertrek



Spelen op het strand



Een maaltijd in de volle zon

Aanvoer van een grote hoeveelheid melk



Met z’n allen aan de maaltijd



Het optreden van een goochelaar

Op de foto met stelten



Een kringspel




